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Op de grens tussen Dieden en Demen is een bijzonder bronzen staafje gevonden. Het stamt uit de 
eerste eeuw na Christus en werd door Germaanse vrouwen gebruikt om geluk af te roepen.  

December is een tijd van gewaardeerde en bijzondere feesten. Na Kerstmis verruilen we het oude 
jaar tegen het nieuwe, en hopen we weer op het allerbeste voor gezin, familie en vrienden. Er 
worden kaartjes en mails verstuurd, kaarsjes aangestoken en ballonnen opgelaten op een 
voorspoedig nieuwjaar met de beste wensen. Maar… hoe ging dat heel lang geleden? Het lijkt erop 
dat we in Dieden hierop een antwoord gevonden hebben. 
Dieden was vanouds een zelfstandige heerlijkheid die deel uitmaakte van het Land van Maas en 
Waal dat bij Gelre behoorde. De naam van het dorp Dieden is in de loop der tijd een aantal keren 
veranderd. Zo schreef men vroeger Dichden, Diechden, Diegden en nu nog zelfs Dieten of Diete. 
De naam is een samenvoeging van dic (dijk) en den (een bewoonbare plaats). De naam betekent dus
eigenlijk: bewoonbare plaats aan de dijk. 

Vroege bewoning 
Water trekt mensen aan, rondom water creëerden onze vroege voorouders hun woonplaatsen. Zeer 
waarschijnlijk heeft rondom Dieden al zeer vroege bewoning plaatsgevonden. Op een kleiperceel in
de buurt van een sloot op de grens tussen Dieden en Demen vond een detectorliefhebber een stukje 
roestachtig metaal. Ieder voorwerp kan interessant zijn, dus ook dit klompje metaal ging mee naar 
huis. Wanneer het stukje metaal in handen komt van één van de leden van onze werkgroep 
archeologie wordt deze professioneel gereinigd. Vele van deze metalen eindigen normaliter in de 
oud ijzerbak, maar deze vondst wekte onze nieuwsgierigheid, waarom? Omdat er aan beide kanten 
een teken op ingekrast is. 

Orakelen 
Na uitvoerig diverse bronnen geraadpleegd te hebben krijgen we antwoord. Het cilindrisch bronzen 
staafje van 43 mm lang en 17 gram blijkt een “orakelstaafje” te zijn, uit de 1e eeuw. Een staafje dat 
soms in nederzettingen wordt gevonden maar ook in graven, vaak bij handelsplaatsen, cultus- en 
offerplaatsen. De staafjes werden gebruikt als een soort lot, beslissingshulp in een wensperiode. Bij 
de Germanen waren het vaak vrouwen die zich met orakelen bezighielden. Veelal worden de 
staafjes in paren aangetroffen de een versierd, de ander onversierd. De Romeinse 
geschiedenisschrijver Tacitus (54-117 n. Chr.) schreef hier al over. Ook op het gevonden staafje 
waren aan beide kopse kanten tekens aangebracht, bij dit exemplaar in de vorm van een kruis. 



Voorspelling 
Beschrijvingen geven aan dat Germaanse vrouwen deze staafjes in setjes en paartjes wierpen op 
bijzondere plaatsen om een positieve voorspelling of wens af te roepen. Vrijwel iedere 
vrouw/moeder raadpleegde eerst het orakel alvorens haar zoon of man naar het strijdtoneel te 
sturen, in de hoop op een voorspoedige terugkomst. Men moet zich voorstellen dat in die periodes, 
oorlogen en strijd schering in inslag waren. Al met al een bijzondere vondst gezien de genoemde 
tijdsperiode (1e eeuw) op een locatie waar je niets zou verwachten. Of de orakelstaafjes ooit een 
goede voorspelling gedaan hebben of een wens in vervulling hebben gebracht is niet bekend. We 
kunnen hier alleen maar naar gissen. Wellicht hebben de eerste bewoners van ‘over den Dam’ toen 
al wensen gehad, misschien een hoge dijk om het water te keren! Misschien de wens om ooit in een 
stad te mogen wonen? Een mooie woning in een stad te kunnen bemachtigen? Nog mooier, in een 
vrijstaat! Het lijkt erop dat voor sommigen deze wens in vervulling gaat en dus hebben hun 
voorouders de orakelstaafjes niet voor niets geworpen! 


